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Wim's levensfilosofie

Als je er iets aan kunt doen, doe er iets aan.
Als je er niets aan kunt doen,
accepteer wat er gebeurt en
heb de wijsheid om het verschil te weten.
- Epictetus

Met Warmte en Aandacht:
aandacht is de meest elementaire vorm van liefde
met warmte hiernaar handelen vraagt toewijding.

De cypres en de eik hebben bij ons
nooit in elkaars schaduw gestaan.
- naar Kahlil Gibran

Kijk met dankbaarheid terug en met vertrouwen vooruit.

Met jou, Wim, was elke dag ‘n feestje,
je lief, Fokje



Het leven is mooi’
Wim

Intens verdrietig maar ook intens dankbaar voor alles wat hij ons
meegegeven heeft, hebben wij mijn liefste, mijn levensmaatje en
onze geweldige papa in liefde laten gaan

Wim Konter

Vollenhove, 12 juli 1950 Bergen op Zoom, 11 november 2020

Ruim 50 jaar 'n eenheid
in diepe liefdevolle verbondenheid met

Fokje

Trots op onze zonen,
onze schoondochters in ons hart gesloten

Djursholm / Memphis: Johan & Kitty
Amsterdam: Wiebe & Lisette

Graag hadden wij samen met jullie het leven van Wim willen
vieren.
De huidige situatie dwingt ons dit in kleine kring te doen.

Correspondentieadres: Cadens uitvaartzorg
t.a.v. Familie Konter, Stationsstraat 48, 4921 AD Made






